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(Bir Ayet) 


“Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin.Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.” (4/Nisâ, 86) 


Ir 


(Bir Hadis) 


"(Mü'min) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme." (Tirmizi, Birr,58-59) 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Kış mevsimi çocuklar için ayrı bir güzeldir. 
Eskiden o kadar çok kar yağardı ki, büyüklerimiz şakayla bizi karların üzerine atarlardı. Gün boyunca dışarıda çok kaldığımızdan babaannelerimiz eve geldiğimizde üşüyen ayaklarımızı sıcak suların içinde ısıtmaya çalışırlardı. Eskiden köylerde ve şehirlerde oldukça yaygın olarak kullanılan sac ve kuzine sobaların yerini bugün kalorifer, kombi ve çeşitli ısınma araçları almış durumda. İsterseniz annelerinize babalarınıza sorun, birçoğunun çocukluğu sobalı bir evde geçmiştir. Soba; ısınmaya yaramakla birlikte üzerinde kestane pişirilen, ekmek kızartılan, patates közlenen bir eşyadır. 


Soğuk bir kış gününde sobanın arkasında, minderlerin üzerinde uyuyakalan kediler, sıcak odalarda anlatılan hikâyeler dilden dile dolaşmaktadır. Dedelerimizin, ninelerimizin meşhur sobalı günleri hâlâ bugün de kulaktan kulağa aktarılır, “Hey gidi günler hey!” denir. Karlı günlerde çevremizdeki evlerin çatılarındaki ve ağaçlardaki karlar çok güzel görünür. Kış mevsiminde, küçük bir kartopu yapıp onu karlar üzerinde yuvarlamaya başladığımızda çok çabuk büyür. Nemli havalarda kar iyi yapışır. 
Bahçede kısa bir turda kardan kocaman bir topumuz olur. Kış mevsimi geldiği zaman büyük-küçük kardan adam yapmaya bayılırız. Ama kardan adam yaparken nedense hiç sabredemeyiz. Bir an evvel olsun da bitsin diye acele ederiz. Hele o en son havucu burun olarak takmak yok mu işte o bitiriyor beni. Kömür ile göz ve dudak yapıp ona gülümsemeyi öğretmek bir başka sevinç anı. Tabii bir de boynumuzdaki atkıyı üşümesin diye onun boynuna dolamak sanki birisine büyük bir iyilik yapmışız hissini verir bizlere. Kardan adam yaparken havuçtan bahsettik de aklıma geldi. 


Siz değerli arkadaşlarıma da hatırlatayım kendimize de iyilik yapalım; havuç sağılığımız için vazgeçilmez besinlerdendir. Havuçlar kirli olsa bile kabuğunu soymamak gerekir. Çünkü yarım kilogram havuçta 30 mg C vitamini, B1-B-B6 

vitaminleri, kalsiyum, demir ve potasyum mineralleri bulunur ve bunların büyük bölümü kabuğun altındadır. Kabuğu soyulduğunda havuç besin değerinden çok şey kaybeder. Havucun kabuğunu soymak yerine musluğun altında hafifçe fırçalamak yeterlidir. Görme bozuklukları, baş dönmesi, düşük tansiyon, bitkinlik gibi rahatsızlıkları iyileştirir. Bronşları açar, kuru öksürüğü keser ve bağırsakları yumuşatır. Havucun, süratle kan yapıcı, kuwvetlendirici olduğunu, yeri doldurulamayan bir sebze olduğunu biliyor musunuz? Havuç, bol A vitamini ile cilde temizlik ve pembelik verir ve gözlerin sıhhatli kalmasını sağlar. Sağlıklı ve bol eğlenceli kış mevsimi dileğiyle... 
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Sevgili çocuklar; 


Bir çocuğun başarılı olmasında âile içindeki 


mutluluğun önemi büyüktür. 


Ailede huzur ve mutluluk varsa, saygı ve sevgi duyguları devam ediyorsa o evde 


yaşamak ne güzeldir. 


Bir de bunun tersini düşünün; her gün 


tartışma, hakaret, bağırma sesleri hatta kavga... 


O evde yaşayan çocukların durumunu bir 


düşünün... Okulda ve işte başarısız olurlar. 


Mutsuz oldukları hemen belli olur. 
Gülmezler, konuşmazlar, ince bir hüzün 


duygusu kaplamıştır o güzel yüzlerini. 


Mutlu ailelerde anneler çocuklarının okuldan ya da işten gelmesini, çocuklar da akşam olunca babalarının işten gelmesini 


beklerler dört gözle. 


Neşe ile yenen yemekten sonra o gün neler 


yaptıklarını anlatırlar birbirlerine. 


Huzur ve mutluluk hâkimdir evin her 


yerinde. 


Bakın bir şiirimde mutlu bir aileyi nasıl 


anlatmışım: 


Ablamla Birlikte 


Akşam hava kararınca 
Babamın işten gelmesini 
Dört gözle beklerdik 
Ablamla birlikte 


İki göz onda, iki bende 
Kapından girince babam 
Yorgun argın demeden 
Konuşmasını beklemeden 
Kucağına atlardık 
Ablamla birlikte 


Kollarına alırdı bizi 
Alnımızdan öperdi 
Çikolata alırdı gelirken 
Afiyetle yerdik hemen 
Ablamla birlikte 


Bazen parası olmazdı 

Borç da bulamazdı kimseden 
Belli etmek istemese de 
Anlardık onun halinden 
Ablamla birlikte 


Çikolata getirmediği günlerde 
Yeter ki babam üzülmesin diye 
Daha sıkı sarılırdık boynuna Kocaman öperdik yanaklarını 
Ablamla birlikte 
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- Annel.. 
Beyzanur panik hâlinde mutfağa koştu. 
- Anne, kuşumuz gitti, Geveze uçtu, gitti. 


Annesi Beyzanur'la beraber pencereye koştu. 


- Kim açtı kafesinin kapısını? 


- Şey, Ben açtım. Canı sıkılmıştır, beraber oynayalım, dedim. Omzuma konmuştu. 
Birlikte geziyorduk. Pencerenin açık oldugunu gördüm ama bizi çok seviyor gitmez diye düşündüm. Neden gitti? Çok üzgünüm anne! 


- Dışarısını merak etmiştir kızım. 


O sırada karşı bahçedeki dut ağacında bir kuş öttü. Beyzanur; 


- Orada... 
Sonra ağaca doğru seslendi; 
- Geveze! Geveze! 


Kuş acı acı ötüyordu. Beyzanur ve kardeşi Enes, dut ağacının altına koştular. 
Geveze'nin sesini duyuyorlardı ama onu göremiyorlardı. Kafeste büyümüş, iki kanat çırpmakla yorulmuş olan kuşun panikledigi belliydi. Bir ara uçarak başka ağaca kondu. Ardından sesi soluğu kesildi. Çocuklar arkasından koşsalar da onu göremediler. 


Anneleri de yanlarına gelince saatlerce o 


ağaç senin bu ağaç benim Geveze'yi aradılar. İyice yorulmuşlardı. Beyzanur; 


- Anne! Ya kediler onu bizden önce bu- 


lursal! 


- Geveze akıllı bir kuş yavrum. Başının çaresine bakacaktır. Şimdilik eve gidelim, konu komşuya da haber salalım. 


Beyzanur çok üzgündü. Kardeşiyle birkaç gün Geveze'yi aradılar. Ailesi de onlara destek oldu. 


Bir gün telefon çaldı. Üst sokakta oturan bir tanıdıklarıydı arayan. Komşusunun açık camından içeriye bir kuş girmişti. Kuş oda- nın içinde dönüp durmuş, kafesini aramıştı sanki. Ev sahipleri onu yakalamayı başarmışlardı. Bu Geveze'ydi. 


Beyzanurun yüzü gülmeye başladı. 
Çok hüzünlü bir zaman dilimi geçirmiş, ailesinin desteği ile üzüntüsü biraz olsun hafiflemişti. Şimdi ise hepsi mutluydular. 
Hüzünler ailesi ile azalıyor sevinçler ise çoğalıyordu. Bunu fark etmişti. Kardeşi ile beraber Geveze'yi almaya gittiler. Tarif edilen eve yaklaştıklarında o kuvvetli sesi net 


olarak duydular; 


- Cik, cik, cik... 
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Gezgin Kanguru 
Derleyen: Hamidullah HALICI / Çizen: Feyzanur KESKİNTEPE 


Hayvanat bahçesindeki tek kangurunun, kapatıldığı yerden çıkıp, bahçede dolaştığını gören yetkililer, hemen bir önlem aldılar. Kangurunun zıplama yeteneğini bildiklerinden, onun bulunduğu bölümün çevresindeki tel örgü duvarı iki metre daha yükselttiler. Fakat sabah uyandıklarında, kangurunun yine dışarı çıktığını ve hayvanat bahçesindeki yollarda gezindiğini gördüler. 


04 


Yetkililer, aldıkları önlemin yetersiz olduğunu düşündüler ve iki metre 

yükselttikleri tel örgülerin boyunu iki metre daha yükselttiler. Fakat ertesi 

sabah, bu önlemin de yeterli olmadığını gördüler. Çünkü kanguru, kapatıldığı bölümden yine çıkmış, hayvanat bahçesinde yine özgürce dolaşıyordu. 
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Başka bir önlem düşünemeyen hayvanat bahçesi yetkilileri, çareyi yine tel örgülerin yüksekliğini artırmakta buldular. Kangurunun kaldığı bölümü çevreleyen tel örgülerin yüksekliğini bu kez on beş metreye çıkardılar. 
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Hayvanat bahçesinde kangurunun yanındaki bölümde kalan deve, Komşusunun çevresindeki tel duvarın hemen her gece yükseltilmesi karşısında daha fazla dayanamadı ve sordu; "Kanguru kardeş, bu durumun sonu ne olacak böyle?" diye sordu." Senin bölümün çevresindeki tel örgünün boyunun yükseltilmesi ne zamana kadar sürecek dersin?” 


Kanguru bir yandan gülerken, bir yandan da deveyi yanıtladı; “Yetkililer, bahçe kapısını geceleri kilitlemeyi öğreninceye dek..." 
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Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşur. 


İnsanı hayata bağlayan ve yaşamında güçlü olmasına destek veren ailesidir. Hayatımız- da karşılaştığımız zorluklara karşı dimdik durmamızı sağlayan en önemli ve en kutsal kurumdur aile. Ailedeki sevgiyi, şefkati, merhameti, ilgiyi, güzelliği, saygıyı, yardımlaşmayı başka hiçbir yerde bulamayız. 


Aile bireyleri ev içerisindeki sorumlulukları paylaşırlar. AileJe her bireyin sorumlulukları ve görevleri vardır. Bizler de sorumluluklarımızı yerine getirerek ailemizi mutlu etmeye çalışmalıyız. Herkes görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği zaman ailemiz içerisinde hiçbir eksik kalmaz. Ailemiz ile işleri yardımlaşarak yerine getirmeliyiz. Örneğin; annemize temizlik ve yemek konusunda onun istediklerini yaparak yardım ederiz. Babamız bizden bir şey istediği zaman onu yerine getiririz. Kardeşlerimizin ihtiyacı olursa onlara yardımcı oluruz. 
Yardımlaşma ve dayanışmanın olduğu aile içerisinde, mutluluk ve huzur hâkim olur. 


Ailemizdeki sorumluluklarımızı yerine getirirken bir öğrenci olarak sorumluluğumuzu da en güzel şekilde yerine getirmeliyiz. Başarılı bir öğrenci olmak anne-babamıza vereceğimiz en büyük hediyedir. 


Mutlu olmak herkesin hakkı. Mutlu olmak için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Annemiz-babamız hatta tüm aile bireyleri her zaman bizlerin iyiliğini ister. 
Bizlerin zarar görmemesi için çabalayıp, uğraşırlar. Bizler için ellerinden gelenin 


fazlasını yapmaya gayret ederler. Bizim için ailemiz çok önemli ve ailedeki herkesin kıymetini bilmek ayrı bir önem taşıyor. 


Bazılarımızın anneleri ve babaları çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Çünkü bizler için daha güzel imkânlar sunmayı arzuluyorlar. Daha mutlu olmamızı istiyorlar. 
Bizlerin anne babalarımıza kardeşlerimize destek olmamız gerekiyor. Aile içerisinde herkesin birbirine destek olması gerekiyor. 
Böylece ailemizde sevgi artar ve herkes mutlu olur. 


Aile bireyleri görevlerini yerine getirmezse ailemiz içerisinde huzursuzluk çıkar. 
Mesela annemiz evdeki görevlerini yerine getirmezse ev düzensiz olur. Babamız görevini yerine getiremezse geçim sıkıntısı yaşarız. Biz sorumluluklarımızı yerine getirmezsek annemiz ve babamız üzülür. 
Kardeşlerimizle tartışmalar yaşarız. Bütün bunların olmaması için aile içerisinde herkes görevlerini yerine getirmelidir. 


Ailede herkes üzerine düşen sorumlulukları yaparsa herkes daha rahat, huzurlu ve mutlu yaşar. Aile bireylerinin birbirine güvenmesi aralarındaki sevgi bağı demektir. Güvenin ve sevginin olduğu ailede mutluluk kaçınılmaz olur. Mutluluğun ve güvenin olduğu yerde güzel ahlak olur. Güzel ahlaklı aile bireyleri içinde yaşadıkları toplumun huzurlu ve mutlu olmasını sağlar. Unutmayalım; mutluluk kişiye özgü değildir. Huzuru, sevgiyi ve mutluluğu herkes hak ediyor. 
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Camgöz ve 
Kücük dye 
Yavrusu 
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Sevgili çocuk dostlarım; 


Her taraf karlarla kaplandı. Çocuklar kartopu oynamayı ve kızaklarla bayır aşağı kaymayı çok seviyorlar. Uzun Kulak Zeliş'in, ben de Ömer'in arkasına biniyorum ve birlikte bayır aşağı uçarcasına kayıyoruz. Bu hafta sonu Hafize Teyze çiftliğe yetimhanedeki çocukları da getirdi. Hepimiz akşama kadar kaydık eğlendik. Akşam Hafize Teyze şöminenin karşısında hazırlanan sofrada harika yemekler ikram etti. Hepsi çok mutlu oldu. Yemekten sonra bahçeden büyük bir gürültü geldi. Birden korkuyla irkildik ve hemen bahçeye çıktık. Bahçe kapısında Veli Dayı elindeki uzun bir sopayla "Hooo! 
Hooo!"“ diye bağırıyor ileride yavru bir boz ayı koşarak uzaklaşıyordu. Bahçenin yanındaki çöp bidonları da devrilmiş çöpler etrafa dağılmıştı. Çocuklar boz ayıyı görünce hep bir ağızdan “Babaanne bak küçük bir ayı yavrusu! Ne kadar tatlı!” diye bağırdılar. 
Hafize Teyze de boz ayı yavrusunun telaşla kaçmasını gülerek izledi ve; 


- Evet, çok tatlı. Veli belli ki hayvancağız aç kalmış. Bundan sonra sabah ve akşam bu yavru için yiyecek bir şeyler koyalım bura- ya. Yazıktır. Kış günü kapımıza kadar gelen bu hayvancağızı aç bırakmak olmaz, dedi. 


Ertesi sabah çocuklar erkenden kalkıp duvarın dibine saklandılar. Boz ayının gelmesini beklerken bu defa uzun ve kalın kuyruklu kahverengi bir tilki çıkageldi. Ne kadar sevimli bir hayvandı. Etrafa bakınarak 


yürürken ayı için konan yiyecekleri görünce hızla koşup bir çırpıda yedi ve aynı hızla koşup ormana girdi. Çocuklar küçük kahverengi tilkiyi de çok sevmişler- e Gördüklerini kahvaltıda Hafize Teyze'ye anlattılar. Hafize Teyze; 


- Kış fena bastırdı, hayvancıklar yiyecek bulamıyorlar demek. Hemen hazırlık yapıp ormanda birkaç yere yiyecek bırakmalı. Belediyeye de haber verelim. Kar kalkana kadar düzenli olarak yiyecek verilmesi lazım. 


Çocuklar bunu duyunca çok sevindiler. 
Ömer; 


- Babaanne, biz de gelelim mi yiyecek bırakırken? 


Hafize Teyze hepsinin gözünden ne kadar istekli olduklarını anlamıştı. 


- Tabi gelebilirsiniz. Siz olmadan ben tek başıma yapamam zaten,dedi, gülümseyerek. 


O gün Hafize Teyze ve çocuklar ormanda aç kalan hayvanlar için birçok yere yiyecek bıraktılar. Belediyeden de adamlar geldi ve bundan sonra her gün düzenli olarak yiyecek bırakılacağını söylediler. Hepimiz çok sevindik. Bazen çiftliğin etrafında bu hayvanlardan görüyoruz. Sanki teşekkür etmek için çiftliğe bakıyor gibiler. Görüşmek üzere çocuklar, hoşçakalın... 
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Sevgili yavrularım; 


Hayat denilen uzun ince yolun başındasınız, neler görecek neler yaşayacaksınız. 
Dün denilen vakitleri yaşayan büyükleriniz bugün o vakitleri nasıl da anıyorlar değil mi? 


“Ömür göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor." sözünü siz de ilerleyen vakitlerde duyacak, belki önce anlam çıkartmakta zorlanacaksınız ama durun bekleyin bakalım Mevlâ neler gösterecek neler. 


İnsan kendini tanımakla hakikati bulacak fakat bu da biraz zorlukların üstesinden gelmekle mümkün olabilecek. Niye böyle oluyor? Başka türlü olabilir mi diye aklınıza onlarca soru gelebilir, ne güzel işte, bu evre- ye geldiğiniz vakit korkmayın, her soru size güzel bilgilerin kapısını açacak,Pandoranın kutusu gibi sürprizleri yaşayacaksınız. 


“Ahlaklı güzel bir insan çevremde var mı?” diye bakın bakalım nelerle karşılaşacaksınız, nelerle? İsterseniz bunu önce zihninizde çözün, aklınızla siz bir cevap arayın hele. 


Bazı güzel huyları şöyle sıralamak istiyorum: Çalışkanlık, cesaret, alçakgönüllülük, adaletli olmak, emanetlere sahip çıkmak, güler yüzlü olmak, haysiyet sahibi olmak, saygılı, sabırlı, vefalı, yardımsever olmak... 


İşte bunlar gibi davranışlar hepimizin sahip olmaya çalıştığı özelliklerdir. 


İnsan olarak yaratıldığımızı biliyoruz, hedefimiz bunu Müslümanlığın güzel huylarıyla süslemek olmalı. 


İyi insan, güzel Müslüman! Ailede mutlu olmak sadece temennilerle olmaz, her fert yapması gereken görevleri muntazam yapmalı ki aile bağları güçlenip kopmasın. Yatagımızı toplamak, kitap ve defterlerimizi korumak, ev eşyalarına zarar vermemek, kapı pencereyi çarpmamak, yemek masasında kimseyi kızdırmamak, büyüklerin yanında az konuşup dikkatli olmak, aile sırlarını hiç kimseye söylememek gibi bazı kuralları hiç ama hiç aklınızdan çıkarmayın. Güzel ahlakın kaynağı Kur'an-ı Kerim ve onun ahlakını yaşayan Sevgili Peygamberimiz'dir. 


İnsanın gücü ailesiyle, ailenin gücü de içinde yer aldığı toplumun gücüyle artar. 
Bütün ilişkilerimizde iyi niyet esastır. Hoşgörü ve sabır ise ayrılmaz iki yoldaşımız olmalıdır. Sadece iyi gün dostu değil kötü günde de insanlarla birlikte olmak erdemdir. 


Son olarak size bir bilmece sormak istiyorum bakalım kimler bilecek? 


“Başı Elham sonu nas, içi nurundan tas be tas." Cevabımız bir sonraki sayımızda olacak inşaallah. 


9 
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Evet sevgili çocuklar, bugün sizlere ilk uçaklardan, ilk pilotlardan, havaalanlarından bahsedeceğim. Önce içinizde pilot olmayı isteyen var mı? Hımm! Bazılarınızın evet dediğini duyar gibiyim. Evet, pilotluk dünyanın en heyecanlı mesleklerinden biri olsa gerek. 
Gelin önce “Küçük Pilotlar" kitabımızdan hareketle insanoğlunun ilk uçuş denemeleri ve yapılan ilk uçaklardan bahsedelim. 


İnsanlar çok eski zamanlardan beri kuşlar gibi uçmayı istediler. Onların bu hayalleri zamanla gerçek oldu. Meşhur ressam Leonardo da Vinci gibi meraklı mucitler uçak tasarımları yaptılar. Orville ve Wilbur (Wright Kardeşler) de yüzlerce deneme yaptı. İşte onların yaptığı bu tasarımlar bugünkü uçakların temelini oluşturdu. 


Şimdiye kadar söylediklerimiz Avrupa'da yapılanlar. Peki, Müslüman Türk bilginleri ne yaptı? 
Elbette onlar da uçak tasarımları ve uçuş denemeleri yaptılar. Mesela HezarfenAhmed Çelebi bundan 400 yıl önce kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçarak İstanbul Boğazı'nı geçti. Ahmed Çelebi'nin isminin başında “Hezarfen” dedim. Bu kelimenin anlamını sanırım merak ettiniz. Çocuklar hezarfen “bin bilim sahibi/ çok fazla şey bilen” demektir. İlim öğrenmedeki kabiliyeti, çalışkanlığı ve uçma deneyimleri nedeniyle ona bu isim verilmiştir. 


Biraz da ilk balondan bahsedelim. İlk uçan balon yaklaşık 250 yıl önce havalandı. Biliyor musunuz ilk yolcuları nelerdi? Bir horoz, bir 


> 


koyun ve bir kaz. Evet, gökyüzünden yeryü- 


züne bakan ilk şanslı hayvanlar onlardı. 


Peki çocuklar, biraz da havaalanları hakkında konuşalım mı? Evet, havaalanları yukarıdan bakıldığında kocaman bir kasabaya benzer. Gece gündüz dünyanın farklı yerlerinden seyahat eden yolculara hizmet eder. 
Havaalanında pistler, kontrol kuleleri, hangar, rüzgâr tulumu, terminal gibi pek çok şey bulunur. Bütün bunlar insanların rahat etmeleri için hizmet verir. Elbette bunların dışında daha pek çok şey-mağazalar, lokantalar, hediyelik eşya satan dükkânlar- bulunur. 


Bilet kaydı yaptıran yolcular havaalanına gelince güvenlik işlemleri başlar. Yani önce yolcular güvenlik kontrolünden geçirilir. Bagajla- 
“ n alınan yolcular artık uçağa binebilir. Uçağın da pek çok 
© bölümü vardır. Kokpit, kanatlar, motorlar vs. Uçakta yolcular uyuyabilir, film izleyebilir, kitap, gazete ve dergi okuyabilir. Ayrıca uçakta yemek servisi de bulunmaktadır. 


Evet sevgili çocuklar, planörler, deniz uçakları, zeplingler (uçan balon), helikopterler yine insanoğlunun geliştirdiği uçma vasıtalarıdır. 


Şunu da söyleyelim ki uçaklar insanları uzak yerlere daha güvenli taşıyan araçlardır. 
Yani uçaklardan korkmamak gerekir. Hepini- 


ze iyi okumalar... 
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Gravyer peyniri Türkiye'de yalnızca Kars'ta üretilir. 
Hiçbir hata ve hile kabul 

etmeyen peynir çeşididir. 
Doğallığı lezzetine yansımış olan bu peynire farkını 


Asıl adı Ali bin Ahmed Cafer 


olan Ebu'l-Hasan Harakani veren de Kars ilinin yüksek Ülkemizde sık sık tüketi- 

Hazretleri'nin türbesi rakıma sahip yaylalarıdır. len tavuk ve kırmızı etten Kars'ta Evliya Camii külliye- Yalnızca buralarda besle- farklı olarak Kars'da kaz nen ineklerin sütünden eti oldukça meşhurdur. 


si içerisinde şehit olduğu yerdedir. Anadolu'nun Türkleşmesinde ve aydınlanmasında büyük rol oynayan Evliya-Alperenlerden birisi olan Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri büyük bir evliyadır. 


imal edilmektedir, çeşitliliğe sahip dağda yetişen birçok bitkinin aromasını da böylece içerisinde barındırmaktadır. 


Buradaki kazlar kar yediği, soğuk suda yüzdüğü ve kesilmeleri sonrası tuzlanıp kurutulduğu için eti çok lezzetlidir. 


“Türkiye'nin en ucunda, en doğusunda gizemli bir atmosfere sahip Kars şehir merkezinde, birçok kültürlerin mimarisine ait binaları görmek mümkün. Ülkemizin ilk karının yağdığı ve ilk güneşinin doğduğu şehir olarak bilinen Kars, iklim özellikleri ile doğunun incisi niteliğinde bir öneme sahip." 
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Çıldır Gölü: 


Kış aylarında tamamı donan Çıldır Gölü'nde, kızaklı at turu ve buz tutan gölde balık avlamak çok heyecan vericidir. Gölde avlanan, yerel halkın sarıbalık ya da şafak balığı dediği balığın tadı gerçekten çok farklı bir lezzete sahip. 


Ani Harabeleri: 


Ülkemizin en uç noktası olan Kars sınırları içerisinde yer alan Ani 
Harabeleri, binlerce yıl- 
Uk insanlık tarihinin en önemli miraslarından bir tanesidir. Anadolu genelinde yer alan ilk Türk camisi de bu bölgede yer alır. Bir zamanlar bölge- nin en önemli merkezi olarak nitelendirilen Ani Harabeleri, "1001 Kilise 
Şehri" olarak da anılıyor. 


Sarıkamış Şehitleri: 


Sarıkamış dramı tarihimizin en trajik olaylarından biridir hiç şüphesiz. Kars'ı Ruslardan geri almak için başlatılan harekatta, Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, 1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında, 
60 bini donarak olmak üzere 
78 bin şehit vermiştik. 


Kars ilimizin Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz 


olmak üzere yedi tane ilçesi vardır. 


in 
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Kücük SOZIÜK 


Tevrat: 


Dört büyük kitaptan biri. Allahu Teâlâ tarafından Musa (a. 5. )a gönderilen ilahi kitaptır. Tevrat kırk cüz idi. Her cüzde bin süre, her sürede bin ayet vardı. Şu an Yahudi din adamları tarafında zamanla değiştirilmiş Tevrat kitabı vardır. Onun için mevcut Tevrat'ın Musa (a. s. )'a indirilen hakiki Tevrat ile bir alâkası yoktur. 


Teyemmüm: 


Su bulunmadığı veya bulunup da özür sebebiyle kullanmak mümkün olmadığı takdirde; temiz toprak veya taş, kum, kerpiç gibi toprak cinsinden bir şey ile abdestsizliği gidermek için (abdest almak için), elleri toprağa sürüp yüzü ve kolları meshetmektir. Peygamberimiz; “Teyemmüm, suyu bulamadığı zaman Müslümanın temizliğidir."buyurmuştur. 


Tavaf: 


Kâbe-i Muazzama'nın etrafında Hacerü'l-Esved adlı taşın bulunduğu köşeden başlamak suretiyle Kâbe'yi yedi defa dolaşmaya tavaf denir. Tavafa başlarken niyet etmek, tavaf yaparken abdestli olmak, elbisemizin temiz olması gerekir. 


Teravih Namazı: 


Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan yirmi rekâtlı nafile namazdır. Tek başına da kılınabilir. 
Cemaat ile kılınması daha çok sevaptır. Her iki rekâtta selam verme veya her dört rekâtta bir selam verilerek kılınır. 
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HAYVANLAR âLemi 


Balonlu Fok 


Balonlu foklar yalnızca Kuzey Atlantik'in küçük bir kısmında yaşamaktadırlar. Burunlarının üzerinde suda bulundukları zaman şişip inen ilginç bir balon vardır. 


Bu balonu rakiplerine gözdağı vermek amacıyla da kullanırlar. Bu canlılar 3 metre boya ve 400 kg ağırlığa erişebilirler. Ağız- burun kısmı ve burun siyah renklidirler. Erkek tehlike sırasında burnunun üstündeki hortumsu kırmızı torbayı şişirir. Bu büyük torba sayesinde 22 dakikaya kadar dalabilir suyun altında kalabilirler. Bu balon dolup boşalırken bir ses çıkar. Çiftler halinde yaşarlar. 


Litoria Kurbağası 


Litoriakurbağası, Avustralya'da yaşayan bir kurbağadır. Sırtında sarımtırak çizgileri olan bu kurbağa, kurak geçen yıllar boyunca susuz ve besinsiz kalabilir. Depoladığı besinleri kullanarak beş yıl boyunca uyuyabilir, hayatını sürdürebilir. Çünkü bu kurbağa, kurak geçen yıllarda yerin altına bir tünel kazar. Tünelin içinde kendi derisini ince bir toprak tabakasıyla örter ve kuraklığın olumsuz etkilerini en aza indirir. Ayrıca metabolizmasını yavaşlatarak depoladığı enerjiden azami istifade eder. Yağmur tekrar yağdıgında, kurbağalar hızla yeryüzüne çıkar ve hızlıca beslenmeye başlarlar. 
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Muhsin Hoca Sevgi Evleri'nin hocasıydı. 
Burada yaşayan öksüz ve yetim çocukların üzerinde ddeta titrerdi. Çocuklar olsun büyükler olsun ona daha çok 'Muhsin Baba' diyorlardı. Gerçekten orada bulunan herkese baba gibi davranıyordu. 


Muhsin Baba'nın son günlerde üzüntüsü vardı. Sevgi Evleri'ndeki kimsesiz öğrencilerden biri bir yolunu bulup kaçmıştı. Tekin'di kaçan çocuk. Muhsin Baba bunun acısını ve üzüntüsünü yaşıyordu. 


Bir gece yurda bir polis arabası geldi. 
Muhsin Hoca polis arabasının geldiğini odasının penceresinden görmüştü. Yurda polis arabasının gelmesi Muhsin Hoca'nın dikkatini çekmişti. Herhalde bir şeyler olmuş olmalıydı. Polis arabasının yanına gitti. 


Arabadan iki polis indi. Yanlarında da bir çocuk vardı. Muhsin Hoca merak içinde polislere yaklaştı; 


"Hayırdır." dedi. Polislerden biri şunları söyledi: 


“Bu çocuk sizin buradan kaçmış. Mafyanın eline geçmek üzereyken yakaladık. Sizin buradan kaçtığını söyledi. Biz de alıp size getirdik." 


Muhsin Hoca çocuğun yüzüne dikkatli dikkatli baktı; 


“Tekin sen ha!.." dedi." Oğlum meraktan delirttin bizi. Başına bir şey geleceğinden korktuk." 


Polis anlatmaya devam etti: "Ucuz kurtuldu Tekin. Mafya, eline geçene ne kötülükler 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yaptırmaz ki?... Dilencilik yaptırmaktan başlarlar. Mafya tetikçiliği yaptırırlar. Sonra her kötülüğü işletirler. Maşa olarak kullanırlar zavallıları. Tam manasıyla felaketten kurtuldu Tekin." 


Muhsin Hoca Tekin'e sarıldı. Tekin de ona sarıldı. Bir kuş yavrusu gibi titrek ve heyecanlıydı Tekin. 


“Burayı çok özledim Hocam. Sizleri çok özledim. Ne büyük hata yapmışım hocam." 
Tekin ağlamaya başladı." Beni affedecek misin hocam? Beni tekrar yurda kabul edecek misin?” 

“Öyle düşünme oğlum. Sen bu yurdun oğ- 


lusun. Burası sana her zaman açıktır." 


Tekin çok mutlu olmuştu." Sen her zaman- ki Muhsin Hoca'sın. Muhsin Baba yani." dedi. 


Hizmetliler Jale ve Tahir de oraya geldiler. 
Polis arabası gelince onlar da merak etmişlerdi. 


Tekin Jale'yi görünce yanına gitti." Jale Teyze. Sizleri çok özledim. Hele seni... Bana ölmüş annemin sevgisini tattırıyor gibiydin." 


Jale Tekin'e sarıldı. Onun yüzünden, başından okşamaya başladı. 


Polisler müsaade isteyip ayrıldılar. 


“Haydi bakalım Tekin. Hiçbir şey olmamış gibi odana dön. Derslerine çalış. Okuluna devam et." 


Tekin'in sesi sevinçten cıvıl cıvıl olmuştu; 


“Tamam Muhsin Hocam. Tamam Muhsin Baba." 
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Mutluluğu 
Paylasmak 
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Hangi ülkeden ve yöreden olursa olsun, yeryüzünde yaşayan tüm insanların temel ihtiyaçları; beslenme, barınma, eşit birer birey olarak yaşayacakları güvenli bir ortamdır. 
Bunların dışında her bireyin kendine özgü is- 


tekleri ve amaçları vardır. 


Temel ihtiyaçların ve isteklerin yerine getirilmesi onları mutluluğa ve refaha kavuşturur. O nedenle mutluluk “bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmakta duyulan kıvanç” diye tanımlanır. Herkesin mutluluk anlayışı, mutluluğu arama yolu farklı ve çeşitlidir. Bu çeşitlilik hem onları mutlu eder hem de toplumdaki diğer insanlar bu mutluluktan payını alır. 


Bilimsel araştırmalar yaparak, yeni buluşlarla insanlığa yararlı olan, mutluluğu bu yolda bulan insanlara minnet duyarız. Çevresindeki yardıma muhtaç insanlara el uzatan, dara düşenin yanında olan, dostlarının derdine çare olan insanların mutluluğunu takdir 


ederiz. 


Saygı ve sevginin hâkim olduğu bir aile kurabilmiş, sofrasında bir lokma ekmeği onlarla paylaşabilmiş, güzel ahlaklı, başarılı, vatanını milletini seven, yardımsever çocuklar yetiştirebilmiş insanların mutluluğunu örnek gösteririz. 


İei 


Ülkesinin yönetiminde söz sahibi olan, 


vatanı ve milletinin iyiliği için çalışmayı mutluluk olarak görenlere saygı duyarız. Sağlıklı olmayı, sağlıklı olmak için spor yapmayı en büyük mutluluk sayan insanlara da hak veririz. Kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, helal kazancı ile kendi yağıyla kavrulmayı en büyük mutluluk sayan insanlarla gurur 


duyarız. 


Okumayı seven, araştıran, öğrendiklerini diğer insanlara aktaran insanların mutluluğunu da yürekten destekleriz. Gezen, çevresini keşfetmekten, kültürünü, geçmişini öğrenmekten hiç vazgeçmeyen insanların mutluluğunu paylaşırız. Mutluluğu parada pulda, malda mülkte arayan insanların gerçek mutluluğu hiç bulamayacaklarını bilmek ise bizi 


üzer. 


Mutluluğu ve sonuç olarak huzuru bulma- nın daha nice yolları var. Yeter ki biz elimizdeki imkânlar ölçüsünde isteklerimizi gerçekleştirmek için çabalayalım. Unutmayalım ki başarı, istediğimizi elde etmek, mutluluk 


ise elde ettiklerimizi sevmektir. 


O) 
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Sevgili arkadaşlar; 


Yüce Rabb'imiz biz insanları farklı farklı yarattığı gibi kaderlerimizi de farklı farklı yaratmıştır. Kimimiz zengin kimimiz yoksul, kimimiz neşeli kimimiz gamsız, kimimiz merhametli kimimiz vurdumduymaz... 


Herbirinin hayat hikâyesi farklı, acıları farklı, sevinçleri farklı... Aynı olan ise, bu dünyaya boşuna gelmediğimiz,bir gayemizin olduğu ve bu gayemizin Allah'ın razı olduğu bir kul olmamız gerektiği' gerçeğidir. 


Değişmeyen bir gerçek daha vardır ki,o da insanların;kökler, gövde, dallar ve yapraklardan oluşan, geçmişten geleceğe uzanan bir ağaç misali aile içinde yaşadığı gerçeğidir. Atalarımız o ağacın kökleri, ailenin büyükleri ağacın gövdesi, küçükler dalları, yeni doğan çocuklar da o aile ağacının meyveleridir. Müslüman toplumların ortak özelliklerinden biri de merhametli ve yardımsever olmalarıdır. Sevgili Peygamberimiz “Sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır." buyurmuştur. 


Aile içinde herkesin bir görevi ve sorumluluğuvardır. İşte bu sorumluluğu yüreklerinin ta derinliklerinde hisseden Fatih ve Emin arkadaşlarımızdan bahsetmek istiyorum sizlere. 


Fatihve Emin ikiz kardeşler kenar mahallede, önünde bir bahçesi olan şirin mi şirin iki katlı, beyaz bir ahşap evde oturuyorlar. 
Babası, evlerinin önündeki bahçede annesinin özenle yetiştirdiği sebzeleri tekerlekli arabasıyla sokak aralarında satarak geçimlerini sağlıyor. 


- Taze sebzelerim vaar, domates biber patlıcan...! 


Las 


Fatih ve Emin kardeşlerin her şeye rağmen mutlu ve huzurlu bir ailesi var. Annesi her gün öğleden sonra bahçeye giriyor ve akşama kadarrengârenk sebzeleri toplayıp hazırlıyor. 


Birgün anneleri Emine Teyze'nin vücudu yorgun düşmüş ve hastalanmıştı. O gün sabah kahvaltı yapmadan okula gelen Fatih ve Emin arkadaşlarımızın keyifsiz oldukları yüzlerinden belli idi. Fatih, annesinin hastalandığını söyleyerek bahçedeki sebzeleri toplamak için öğleden sonrası için öğretmenden izin istediler. Öğretmenimiz onların bu isteklerini kabul ederek yardımsever ve düşünceli davranışlarından dolayı tebrik etti. 


Biz de birkaç arkadaş okul çıkışı onlara yardım için bahçeye gittik. Hep birlikte kısa sürede sebzeleri topladık. Kasalara dizip ertesi gün için hazır hale getirdik. 


Bu gayretimiz hasta yatağında yatan ve sebzelerin toplanmadığını zannederek üzülen Emine Teyze'ye güzel bir sürpriz olmuştu. Gördüğü manzara karşısında sevinçten ne yapacağını şaşırmıştı. Biz bu sevinçli anın tadını çıkarırken, babaları Süleyman Amca da eve geldi. Yorgunluğu her halinden belliydi. Gördükleri karşısında az da olsa yorgunluğu hafiflemiş ve yüzü gülmüştü. 


Ailesine yardımcı olan Fatih ve Emin kardeşlerin üzüntü ve endişeleri yerini mutluluğa bırakmıştı. Evde herkesin yüzü gülüyordu. Artık akşam olmak üzereydi. Biz de arkadaşlarımıza yardım etmenin ve onların mutluluğuna ortak olmanın verdiği gönül huzuruyla evimizin yolunu tuttuk. Kalın sağlıcakla. .. 
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Anadolu'da, bağımsızlığımızı kazanmak için savaşan askerlerimizin silah ve cephane ihtiyacı, büyük ölçüde İstanbul'daki tekkeler, yani tarikat üyesi dervişlerin ibadet yerleri aracılığıyla Özellikle 


İstanbul'un Üsküdar semtindeki Özbekler 


karşılanıyordu. 


Tekkesi ve Şeyhi Mehmet Ata Efendi, işgal altında olmalarına rağmen her türlü tehlikeyi göze alarak, büyük hizmetler yaptılar. 
Ata Efendi, düşman karakollarına yapılan baskınlarla kaçırılan silah ve cephaneyi, birlikte 


taşıyordu. Daha sonra bunları gizli yollarla 


talebeleriyle gizlice (o tekkeye Anadolu'ya, cephede düşmanla çarpışan Mehmetçik'e gönderiyordu. O dönemde İngiliz işgal kuvvetlerinde istihbarat görevlisi olarak çalışan Harrison Armstrong, tekkelerin Anadolu'ya silah ve insan kaçırmadaki rolü hakkında kendisini hayret ve şaşkınlığa 


düşüren anısını şöyle anlatıyor: 


- Üsküdar'da, çok tanınmış bir dini mekân olan Özbekler Tekkesine ani bir baskın yaptık. Şeyh Ata Efendi'yi tutukladık. 
Hayretle öğrendik ki, İstanbul'dan Ankara'ya karayolu ile insan ve malzeme kaçırmalar burada düzenleniyormuş. Şeyh Ata ile birçok defalar konuştum. Kendisinde vazifesini severek yerine getirmiş, kararlı, azimli, cesur ve iradeli bir insan hali vardı. İfadelerinde bütün sorumluluğu üzerine aldı ve şunu söyledi: 


- Bu yapılanı ben ve dervişlerim olmasa bile yapacak birçok insan olduğundan hiç şüpheniz olmasın! 


Şeyh Ata Efendi'nin büyük hizmetleri silah nakliyle sınırlı kalmadı. Milli Mücadele'ye katılmakisteyenlerigizliyollardanAnadolu'ya gönderme de çok önemli görevler üstlendi. 
Gündüzleri Üsküdar'ın çarşı ve kahvelerinde dolaşıyordu. Önceden belirlenmiş parolalarla gelen kişilerle buluşuyordu. Anadolu'ya kaçacak olan kişileri, tekkesine getiriyordu. 
Gerekli emniyet tedbirlerini aldıktan sonra, 15-20'şer kişilik kafileler halinde Çamlıca eteklerinden İstanbul dışına çıkarıyordu. 


Şeyh Atanın tekkesi aracılığıyla, şu önemli kişiler Anadolu'ya geçirildi: Fevzi Çakmak Paşa, İsmet Paşa, Nurettin Paşa, Mehmet Akif, Halide Edip, kocası Dr. Adnan, birçok milletvekili, yazar, kumandan ve daha niceleri... İstiklal Marşı şairimiz, Mehmet Akif de Anadolu'ya, Özbekler Tekkesi aracılığıyla geçti. Şeyh Ata 
Efendi'yi eşsiz hizmetlerinden dolayı şöyle 


Anadolu'ya geçerken, 


övmüştü: 


- Ne mutlu sana şeyhim! Kurtuluş savaşçılarına yaptığın bu büyük hizmetler, inan ki, hiçbir zaman unutulmayacak. Milleti, istiklâle kavuşturacak yıldızlar arasında, “Şeyh Ata” adı, daima saygıyla anılacak. 
İmreniyorum, senin bu şerefli konumuna ve 


seni bekleyen şerefli geleceğine... 
Şeyh Ata ise şöyle karşılık vermişti: 


- Buradaki vazifemin tamamlandığı an, 


aranızdayım inşallah! 
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Anne, baba ve çocuklardan oluşan toplu- 


luğa “aile” deniyormuş arkadaşlar. Böyle yazıyor sözlükte. Bence “aile” bu tanımdan çok daha fazlası. Gelin size, benim ailemi ve aile kelimesinden ne anladığımı anlatayım: 


Annem, babam, abim, ablam, kardeşim, büyükbabam ve büyükannemle kocaman bir aileyiz. Birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. Sabah olup da annemle babam işe, abim, ablam ve ben okula gidince kardeşime büyükannem bakıyor. Tabii, büyükbabam da ona yardım ediyor. 


Annem ve babam bizler daha iyi şartlar içinde yaşayabilelim diye gündüz demeden gece demeden çalışıyorlar. Gece, diyorum, çünkü bazen eve iş getiriyorlar. Hafta sonları bilgisayarın başındalar. Biliyorum yoruluyorlar ama onlar “Bu tatlı bir yorgunluk, yeter ki siz kimseye muhtaç olmayın, iyi bir eğitim alın." diyorlar. Kardeşim uyuduğunda büyükannem mutfağa giriyor ve bize enfes yemekler yapıyor. Onun yaptığı yemekleri yerken neredeyse parmaklarımı da yiyeceğim. Nasıl bu kadar güzel yemek yaptığını sorduğumda “İçine sevgimi katıyorum güzel torunum." diyor ve saçlarımı okşuyor. 


Ben üçüncü sınıfa gidiyorum. Çözemedigim matematik problemlerinde büyükbabam yardımcı oluyor. O emekli bir öğretmen. Bazı gecelerde babamla tavla oynuyorlar. Ablamla abim yemekten sonra biraz yanımızda oturup ödevlerini bitirmek için odalarına çıkıyorlar. 
Abim ve ablam üniversiteye gittikleri için dersleri daha zor. Söylemedim değil mi ablam ve abim ikiz. Annem çay servisi yaparken 


büyükannem sobanın üzerindeki kestaneleri pay ediyor tabaklara. Kedimiz Minnoş sıcaktan gevşemiş, gözleri kapandı kapanacak. Büyükannemin yanına oturuyoruz kardeşimle 


beraber. Büyüklerimiz sohbet ederken o bize masal anlatıyor. 


Görüyorsunuz ya güzel bir aileyiz biz. Evimiz ne kadar neşeli. Hem evimizi hem de ailemi çok seviyorum. Okuldan eve gelince büyükannemin pişirdiği kekin kokusu ve radyodan salona yayılan şarkılar bana huzur veriyor. 
Annem ve babam da aynı şeyleri söylüyor ve diyorlar ki “Evdeki huzur, mutluluk budur." 


Geçen gece büyükbabamın tansiyonu çok yükseldi. Annem hemen limonlu su yaptı, getirdi. Babam tansiyonunu ölçtü. Ne yaptıysak tansiyonunu bir türlü düşüremedik. Babam, hemen hastaneye götürdü. Onlar gelene kadar endişe içindeydik. Dedeme bir şey olmasın, diye dua ettik. Dedemin hastalanışı hepimizi üzdü. Neyse ki bir süre sonra eve döndüler. Doktorun “Amcanın önemli bir sağuk sorunu yok. Verdiğim ilacı düzenli kullansın." dediğini öğrenince rahat bir nefes aldık. 
Birimizin canı yansa hepimizin canı yanıyor; çünkü biz birbirimize kalben bağlıyız, yüreklerimiz sevgi dolu. 


İlacını düzenli kullanmaya başlayınca dedem eski sağlığına kavuştu. Evimiz yine mutlu, huzurlu, sağlıklı günlerine geri döndü. Bilmem ailemi sizlere birazcık olsun anlatabildim mi? Diyeceğim odur ki sözlükteki o tek cümlelik tanımdan çok daha fazlası aile 


olmak, olabilmek. 
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| ep SİNCAPLAR ANNE-BABALARI TARAFINDAN. 
YENİ DOĞMUŞ BİR PANDA TERK EDİLMİŞ BİR HAYVAN GÖRDÜKLERİNDE 


YAVRUSU BİR BARDAK ÇAYLA EŞİT KAR LEOPARLARI NEREDE OLURLARSA El AĞIRLIKTADIR. OLSUNLAR KENDİLERİNİ SICAK TUTMAK İÇİN KUYRUKLARINI TÜYLÜ BİR BATTANİYE GİBİ KULLANIRLAR. 


Ün 


SU SAMURLARININ DERİLERİNDE CEP ERKEK YAVRU KÖPEKLER DÖVÜŞ OYUNU BENZERİ BİR YAPI VARDIR VE BURADA EN OYNARLARKEN DİŞİLERİN KAZANMASINA İZİN SEVDİKLERİ TAŞLARI SAKLARLAR. 
VERİRLER. 


Öğretmen Derse Girse 


Acıyı ekşiyi bal gibi tatlandırır Korukları dalında olgunlaştırır Sabrı öğreterek umutlandırır Çoğaltır sevgileri katlandırır. 


Uçmak istiyorsan kanatlandırır 
Boşa hevesleri dolgunlaştırır Koşmak istiyorsan süratlandırır Hayali gerçekle muratlandırır. 


Öğretmen bir derse girerse 
Bulanık selleri durgunlaştırır 
Bir körpe zihne damlayıverse Kavrulan çölleri hayatlandırır. 


Hasan YILDIRIM 


“Ahirete ve mesuliyete imanı kuvvetli olanlar, vazifelerine tam manasıyla bağlı olurlar. Kimsenin hakkına tecavüz edemezler, fenalık yapamazlar, onların sözleri de işleri de doğrudur. Kalbinde Allah korkusu, ahiret ve mesuliyet fikri olmayanlar için ne vicdan, ne ahlak, ne toplum, 


ne de tarih korkusunun insanların üzerinde etkisi olamaz. Böyleleri 


kânunun pençesinden yakayı kurtaracağını anlayınca istediği fenalığı 


yapmaktan çekinmez, nefsinin arzularını yerine getirmeyi en büyük bir vazife sayar. Çünkü insanın fikir ve düşüncelerinin doğru olması bütün azalarıyla birlikte kalbinin doğru olmasına bağlıdır. 


Es-Seyyid Osman Hulüsi Efendi (k.s.) 


